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Sinds corona weer op de achtergrond is geraakt hebben een aantal mensen weer oog 

gekregen voor andere zaken, zoals de activiteiten van onze stichting. We mogen ons 

dit jaar verheugen in een grote belangstelling en ook in financiële zin. Hartelijk dank 

aan diegenen die ons dit jaar tot zoverre financieel hebben gesteund.  

   

Kenia   

   

In Kasikeu, Makueni County, hebben wij voor de studenten die het afgelopen jaar zijn 

afgestudeerd, twee nieuwe studenten geadopteerd en daarmee blijft het aantal dat wij 

ondersteunen zes.    

   

Tanzania   

   

In Arusha – Maasai-land, is het aantal door ons ondersteunde studenten gelijk 

gebleven, dus twaalf. Twee meisjes gaan in november eindexamen doen. Wij gaan 

ervan uit dat wij het volgende jaar in hun plaats weer twee nieuwe aanvragen zullen 

krijgen.   

   

Malawi   

   

In Malawi ondersteunen we nog steeds dezelfde zes studenten.   

   

Eind juni is de penningmeester van Stichting MOKK weer een keer naar Afrika geweest 

en heeft hij tijdens die reis ook alle projecten bezocht.  

  

Als eerste heeft hij Malawi bezocht waar hij werd ontvangen door Bonface Taficah 

Massah. Deze man is zelf albino en is zijn hele leven al druk met het bespreekbaar 

maken en bestrijden van albinisme. Het is dus een ervaringsdeskundige. Met hem de 

school in Mchinji, op de grens met Zambia, bezocht. Op de school “Home for Hope” 

zitten 2 van de door ons ondersteunde studenten, Martha en Thokozani Chisi, die ik 

ook uitgebreid heb gesproken. Ruime rondleiding op het internaat en de school gehad 

en o.a. een gesprek met de oprichter van de school, die inmiddels 96 jaar oud is en de 

directrice van de school. ’s-Avonds ook nog Steven Ochieng en pater Fernando 

ontmoet in Lelongwy en daarmee gesproken over de andere vier studenten die wij 

ondersteunen en die op een locatie ten noorden van Benga zitten.  

  



Daarna was Kenia aan de beurt. Daar is ons contact een oud-onderwijzers, Agnes  

Kamuya, die samen met een aantal vrouwen uit het dorp zo’n 15 aidswezen opvangt 

en verzorgt en daarnaast ook contacten onderhoudt met sponsoren voor de betaling 

van het schoolgeld. Eerst met Agnes naar de Matilku Boys High School geweest, waar 

de door ons ondersteunde student, Mbondo Justiniah zit. Zowel met de directeur als 

met de door ons gesteunde student gesproken en toen naar het dorp waar Agnes 

woont. Een hele uitgebreide ontvangst gehad waarbij een groot deel van het dorp 

aanwezig was.  

  

Als laatste een bezoek gebracht aan Arusha in Tanzania, waar Esther Kivuyo een 16tal 

Maasai-meisjes opvangt, waarvan wij er 12 ondersteunen. Esther had ervoor gezorgd 

dat de 12 meisjes die wij ondersteunen een morgen vrij hadden van school en ik heb 

ze dus allemaal ontmoet en mee kunnen spreken. Esther Kivuyo is zelf een Maasai en 

jaren geleden uit haar dorp vertrokken om aan een vroegtijdig huwelijk te ontkomen 

en heeft met hulp van de stichting Kune Zuva zelf kunnen studeren. Zij is derhalve 

ervaringsdeskundige.  

  

Begin oktober heeft het bestuur van stichting MOK een vergadering gehad en de 

ervaringen van de penningmeester besproken. Een wezenlijke vraag die op tafel 

kwam is moeten wij ook studenten aan de universiteit gaan steunen. Een middelbare 

schoolopleiding is mooi, maar de hele kansrijke studenten kunnen ook naar de 

universiteit en daar is ook financiële ondersteuning voor nodig. Dit onderwerp kwam 

boven naar aanleiding van een gesprek dat de penningmeester had met een vrouw die 

inmiddels arts is en dat had kunnen bereiken dankszij een ondersteuning door Kune 

Zuva. Na ampele discussie heeft het bestuur besloten om niet afwijzend tegen een 

uitbreiding van deze activiteit te staan. Wanneer er aanvragen zouden komen zal het 

bestuur deze beoordelen en dan een beslissing nemen. Bij wijze van proef zullen wij 

dan maximaal 2 studenten ondersteunen die na de middelbare school willen gaan 

studeren aan een universiteit.  

  

Een uitgebreid reisverslag met foto’s kunt u vinden op onze website onder het hoofd 

“Nieuws”.  

   

Voor meer informatie, ga naar onze website, www.stichtingmokk.nl.   

  

Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de 

laatste ontwikkelingen binnen onze stichting. Met het oog op de naderende Kerstmis 

en het jaareinde, willen wij u vragen ons te blijven steunen en daardoor het 

voortzetten van onze activiteiten te helpen waarborgen. Uw donaties worden gaarne 

ontvangen op onze rekening NL96INGB0004595510 t.n.v. Stichting Middelbaar 

Onderwijs Kalimantan.  
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